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Heer, neem deze overledene op in Uw
seuwige Vrede.

..IL

BID VOOR DE ZIELERUST
van mevrouw

Alphonsine MIJS

achinannts usp de bhagr
JOSEPH BRONDEEL

geboren te Wanzele op 19 juli 1916 en
godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw-
Ziekenhuls te Aalst op 11 april 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Op het hoogfeest van Pasen, waarop we de
varrijzenis van Jezus vieren, heeft de dierba-
re overlederne de wereld verlaten.

Ze Is ingetreden in het eeuwig leven omdat
Jezus door Zijn kruisdood de mensen verlost
heeft van de eeuwige dood, De belofte heeft
Hi] ons gegeven dat we eens onsterfelijk zul-
len zijn met Hem.

In het licht van die boodschap heeft zij haar
leven gericht, door trouw haar kristelijke plich-
ten te vervullen, de wveilige weg naar het he-
mels geluk.

Als echtgenote en moeder heeft zi] haar volle
krachten gegeven aan haar gezin, bekommerd
om het welzijn en geluk van echtgenoot en
kinderen. Miettegenstaande de vele beproevin-
gen werkte zij met moed voort san haar taak.
Nu dit wvruchtbaar leven beéindigd Is zal zij
van de Heer haar loon reeds ontvangen heb-
ben : het eeuwig geluk,
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Haar echtenoot en kinderen wverliezen een goe-
de en bezorgde moeder; een verlies dat zeer
veel pijn doet en droefheid brengt.

Over de dood heen kunnen zij nu nog hun
wederliefde betuigen door te bidden wvoor
h?l?r zielerust. Zo blijven wij wverenigd met
elkaar.

Dat zij ruste in vrede,

Joseph BROMNDEEL,

Camiel en Mariette BRONDEEL-MEULEMAN
en kinderen Carine en Sonja,

Frans en Marie-Jleanne VAN CAENEGHEM-
BRONDEEL (%) en zoon Dirk,

Willy BRONDEEL,

De families MIJS, VAN TEMMERMAN,
BRONDEEL en VAN VETTENBURG,

danken U oprecht voor de blijken
van deslneming in hun rouw.

Begr. G. De Ras, Hoogstr., Lede - tel. 21.36.36



