Alois Sabbe

Geboren op 05-04-1914 te Kanegem
Overleden op 23-10-2002 te Tielt

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

_|..

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Alois SABBE

Weduwnaar van Esther VANDER BEKE

Geboren te Kanegem op 5 april 1914
en godvruchtig overleden te Tielt
op 23 oktober 2002,
gedragen door de gebeden van de Kerk.

Oud-Strijder en krijgsgevangene 1940-'45
Lid van de Bond der Gepensimwerdcn

Willy en Lia SABBE - BAETENS,
kinderen en kleinkind:

Christiaan en Marleen SABBE - NEIRINCK
en kinderen

danken u voor de blijken van deelneming.

De dood is niets.

Ik ben slechts aan de overkant.

Ik ben mezelf. Jij bent jezelf.

Wat we voor elkaar waren zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreck tegen me zoals weleer,

op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Spreek mijn naam wit thuis

zonder hem te benadrukken,

zonder zweem van droefheid.

De draad is niet gebroken.

Waarom zou ik uit jouw gedachten zijn?
Omdat ik uit je gezichtsveld ben?

Mee, ik ben niet ver.

juist aan de andere kant van de weg.

Je ziet, alles gaat goed ...

Je zult mijn hart opnieuw ontdekken.

Dus droog je tranen en ween niet,

als je van mij houdt.
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