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«Niet ieder die tot Mij zegt : Heer,
Heer ! zal binnengaan in het Konink-
rijk der hemelen, maar hij die de

il doet van mijn Vader die in de

hemel is.»

+ ALS VROOM AANDENKEN
aan de Heer

GILBERT SABBE
Echtgenoot van Mevr. Maria VAN LINDEN

Inspekteur bij de Gmcu:
Winterthur & Eendracht en Voorzorg

geboren te Rekkem, op 2 juli 1920 en haastig
overleden te Kortrijk, op 29 juli 1973, voor-
zien van de laatste sakramenten,

Het is een harde dood, God !

Al laal je er ook het plotse van weg,
toch scheurt ze een stuk leven uit

dat er — wij denken — nog zo nodig is.
Gij weet anders, God !

en daarom danken wij blij gelovend
om zijn leven en dwd].

in hoop en vemrachting.

vermoedens uitsprekend,

dat hij nog leeft, zoals hij was

omdat Gij het gezegd hebr...

Hij was een mens om van te houden.
met woorden overstelpte hij nooit iemand ;
maar iedere levensdaad van hem

was zijn woord van eer

dat trouw betekende,

wat het ook voor dagen, maanden of jaren
aan wel en wee mocht medebrengen.
Zakelijk stipt, heeft niemand ooit

op hem gewacht...

Daarvoor, Heer, kwam voor ons,

zijn dood misschien zo plots ?

Zijn stipte trouw was ook voor U
wellicht zo groot !
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Zijn pglimlach sprak woordeloos boekdelen,
van gulle instemming en uitnodiging

voor al wat goed en mooi was.

Stil gencot hij van goed zijn, kunst en
muziek.

Stilst in zijn fnmiliﬂkrinﬁ,

waarover hij, een fiere vader, glimlachen kon
en het voor de buitenstaanders niet verborg :
- dan werd zijn luttel woord welbespraakt -
dat :r'.i'!'| het weer zeer goed hadden pedaan...
God, het was een man

om van te houden.

Wij begrijpen dat Gij er nu reeds van houdt,

Dierbare echigenole,

Op de harde ogenblikken van ons leven heb-
ben wij het moedig samen gedragen. 't Heelt
ons veel rijper gemaakt.

Nu sta je alleen maar i:: gelooft sterk ge-
nocg om mij onsterfelijk nog aanwezig te
voelen. Wij blijven samen, na 25 jaar trouw
samen zijn. Doe zoals je steceds gedaan hebt.
Ik kijk glimlachend en goedkeurend toe.

Beste kinderen,

Ik reken op jullie, dat 1k zal mogen HRer
blijven. Spijtig, Luk, dat mijn Reis je zo
hard zal wvallen bhij je thuiskomst. Doe het
goed met je ma.

Goede moeder,

Je moet moedig blijven. God zal je zegenen
en bewaren zoals altijd.

Mevrouw Gilbert SABBE-VAN LINDEN ;
Luc, Myriam en Marc SABBE ;
Mevrouw Charles SABBE-VANNESTE :
De familics SABBE en VAN LINDEN,

danken U voor de gebeden
en  gewaardeerd medevoelen,

Bugr. Ond. A. Salembier, Nieuwstraat 4.
Tyvpo Nolf, Doorniksewijk 67, Kortrijk.




