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Bid God wvoor de ziel van

Heer Julien VERHULST

echtgenoot van Mevrouw Julma de JAEGER

geboren te Kuurne op 15 mei 1890
en er godvruchtig overleden op 29 december 1968,
voorzien van de laatste H. Gerechten.

Lid van de broederschap van het H. Hart
en het H. Sakrament,

‘Wanneer zijn tijd gekomen was, is vader zachtjes
heesngegaan. Met gebroken stem en met gelaten
handgebaar, met een wonder vredig gevoel van
berusting en wvan stille vreugde heeft deze man
in 't diepste van zijn hart de Wil van de Goede
Vader beaamd, die het zo had geschikt.

Wij hebben vader gekend zoals hij was: een-
voudig en oprecht, natuurlijk en spontaan, naar-
stig en diepgelovig, voor alles en voor allen een
goed mens. Vader heeft hard gewerkt en echt
bemind. Hij hield wveel wvan zijn kinderen. In
zelfvergeten dienende liefde wist hij zich altijd
weer weg te schenken. Miets was hem teveel
gevraagd, als hij maar een dienst kon bewijzen
en gelukkig maken. Echt meevoelend kon hij
luisteren naar zijn kinderen, naar hun vreugden
en zorgen.

In onze herinnering zal hij een mooie plaats
blijven bewaren om zijn gulhartige goedheid.
Gezegend wordt hij door de ontelbare vrienden,
Moge hij ook bij de barmhartige Vader in de
hemel gezegend worden om het goede dat hij
op aarde heeft gedaan.

Vader, wij danken u, omdat gij in ons midden
zo'n voorbeeldige echtgenoot en goede wvader
zijt geweest.

Baminde echtgenote, vele jaren mochten wij met
onze kinderen bouwen aan een schone levens-
gemeenschap in groeiende liefde. Dank wvoor
alles, voor al het geluk dat wij samen kenden.
Dank voor uw begrijpende steun en uw toege-
wijde zorgen. Het was u nooit teveel, omdat onze
liefde zo echt was. Vanuit de hemel waak ik nu
beter over allen, tot wij eens woor allijd clkaar
terugzien,

Dierbare kinderen en kleinkinderen, altijd waart
gij mijn vreugde en trots. Vaders voorbeeld en
geloot blijven bij u. Mijn oprechte dank voor uw
vele attenties en kinderlijke liefde, waarmee gij
mij emringd hebt. Wil voor mij bidden. BIiift nu
allen een grote steun voor moeder. God zegene
en beware u allen.

Mevrouw Julien VYERHULST-de JAEGER,
zijn echtgenote ;
Heer en Mevrouw Germain VERHULST-DENDALUW
en kinders,

Heer en Mevrouw Urbain LAGAE-VERHULST
en kinders,

Heer en Mevrouw Etienne VERHULST-dea MUNCIK
en kinders,
Zijn kinders en kleinkinders :
De Families VERHULST-DECANMIERE,
de JAEGER-YSEBAERT,

danken U van harle om uw gebeden
en uw blijken van innige deelneming.

St.-Michielsdrukkerij - Kuurne
Begr. Ond. J. Dufromont - Kuurne



