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" Ik ben de verrijzenis en het leven.”

(Jezus Christus)
.1..
Tot vroom aandenken van
Mevrouw

Justine De Sadeleer

echtgenote van de

Heer Jules De Kerpel

geboren te Serskamp, op 19 juni 1907 en
godvruchtig overleden te Dendermonde, op
29 november 1975, voorzien van de HH. Sa-
kramenten der Zieken en de volle aflaat voor
het stervensuur.

In de eerste brief van de eerste Paus Petrus,
schreef hij een bemoedigend woord voor ieder
van ons, die trachten een Godgericht leven te
leiden “ God doet ons herleven voor 'n nieuwe
hoop en het onvergankelijk erfdeel dat voor
ons is weggelegd in de hemelen. ”
(Petr. 1,3-7)

De gelielde ontslapene, bezield met een sterk
aartsvaderlijk geloof, heeft eenvoudig en
schoon haar aardse taak vervuld en tevens
haar eeuwige levensbestemming steeds voor
ogen gehouden en hiernaar haar leven gericht.

Ze behoorde tot het roemrijk geslacht der
christenen die nog weten wat een paternoster

is ... ze was gehecht aan de kerk en leefde en
stierf als een trouw kind hiervan ... Haar een-
voudig en stichtend leven is een stille getui-
genis voor iedereen in de parochiegemeen-
schap. Moge de goede God deze voorbeeldige
echtgenote, moeder en christin spoedig het
loon schenken der heiligen in de hemel.

Geliefde echtgencot, beminde dochter,
schoonzoon en kleinkinderen : hebt dank om
uw liefde en goede zorgen! Tot weerziens in
de hemel.

Dierbare zusters en familie : gedenkt mijn ziel
in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl)

Haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,

De Families De Sadeleer, De Kerpel, Meganck
en Bontinck,

danken om de blijken van deel-
neming in hun rouw.
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