Arthur Albert Drieghe

Geboren op 07-12-1929 te Laarne
Overleden op 27-09-1997 te Laarne

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Omdat het leven mooi was samen met jou,
is het leven moeilijk zonder jou.

Omdat jij moedig en hoopvol waart,

zullen wij het ook zijn.

Aandenken aan

LirEs HUEENR

"~ Arthur Albert DRIEGHE

Echtgenoot van mevrouw Gaby GEYSSENS

Geboren te Laarne op 7 december 1929 en
aldaar onverwacht overleden op 27 september 1997,
gesterkt door het gebed van de kerkgemeenschap.

Vioorzitter van de supportersclub FC. Eendracht Laarne.
Bestuursiid van FC. Eendracht Laarne.
Lid van de kristeljke bond der gepensioneerder.
Lid van De Gilde van Sint-Macharnus.

De families:
DRIEGHE, GEYSSENS,
WAN PUYENBROECK en DE LEEMHEER

danken U voor uw aanwezigheid en
uw steun en gebed.

Velen verliezen met Arthur een goede vriend.

Zijn rustige aard, zijn vredelievend karakter maakten
hem tot een beminnelijk man.

Zoals hij thuis de goede echtgenoot was

voor zijn echtgenote,

20 was hij bij de supporters uit de voetbalkring een
graaggeziene vriend.

Ons leven kan zo onverwachts afbreken,
het afscheid van Arthur kwam

totaal onverwachts.

Al het mooie dat ons met hem verbond
wordt nu tot herinnering.

Macht zijn zachte aard vele anderen inspireren,
mochten mensen van hem hebben geleerd

dat zij samen leven om wat goed is te delen,
zonder kwaad, zonder geweld, zonder agressie.

God,

zegen wat de handen van deze man
tot stand brachten,

Schyrif ziin naam in uw handpalm

en vergeet hem niet.

Geef ons een teken van uw lisfde
en uw Zorg.

Armen.
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& Cesar Matthis. Laarne, 369 50 00

Druk Verbaere
Wattaren









