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De Heer heeft bevolen....
Wij bidden: “Onze Vader, uw wil geschiede

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-PELAGIA DRIEGHE
echtgenote van Mijnheer
RAYMEND BOlilTINCK

geboren te Schellebelle, den 20 April 1878 en aldaar
godvruchtig overleden, den 9 Maart 1948, voorzien
van de H.H. Sacramenten en den pauselijken zegen.

Lid van 't broederschap van de H. Barbara.

't Is altijd te vroeg voor moeder om te sterven ; zelfs
alsde kinderen groot zijn en uitbesteed. Moeder blijft
in alle omstandigheden de toevlucht der kinderen,zoo-
lang moeder leeft heeft het kind een thuis, zij is de band
die alles samenbindt. Het enige kwaad dat ons moeder
ons heeft aangedaan is heen te gaan. Doch 't is Gods
werk /| Maar hoe kon God recht betuigen voor al het
goede dat zij deed, voor al den last van 't zwaar gezin
voor al de vruchten van geloof en godsvrucht door
haar bewerkt en van Gods liefde verkregen: twee mis-
sieroepingen uit haar talrijk kroost | De Heer heeft
haar verlost van pijnen en smarten, nu is zij in den
Hemelin 't bezit van haar loon, het zalig Gods aan-
schouwen.

Beminde Echtgenoot, te vroeg ga ik weg ook voor U |
God echter zal er voor zorgen dat onze kinderen uwen
steun en troost blijven. Duurbare kinderen, vergeet al
de lessen van uwe moeder niet en blijft haar ziel ge-
dznken. Mijn zoon en dochter, den Heer toegewijd- in
het aanschijn van de dood heb ik aan U gedacht, van
U gesproken. U dringend aan Gods Vaderlijke goed-
heid aanbevolen. Al is moeder weggegaan zonder dat
gij haar hebt benaderd. Toch weet zij dat gij beiden
haar zzker nooit zult vergeten in gebeden en offers, bi-
zonder gij mijn zoon-priester als gij de H.Mis opdraagt

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer. 300 d. afl.
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Richt uwe oogen hemelwaarts en bedroeft

u niet alsof gij geene hoop hadt.






