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.  De aarde is een ballinschap. De Hemel is ons Va-
derland ! H. Aug.

i

BID VOOR DE ZIEL

van Heer

RENE DRIEGHE

echtgenoot van Vrouw

IRMA. ROGGEMAN

Geboren te Schellebelle, den 16 November 1886 en
overleden te Wetteren den 1 Juni 1942,
versterkt door de H. Sacramenten.

Lid van 't Broederschap van 't H. Hart en van den
H. Cornelius.

Met bittere tranen beweenen wij het afsterven van
onzen dierbaren echtgenoot en Vader, maar wij dra-
gen in ons hart zijne zoete gedachtenis en de hoop
hem eens weer te zien in den hemel.

O christen, gedenk dikwijls uw uitersten : uw leven
is zoo kort, de eeuwigheid altiiddurend. Een zaak al-
leen is noodig : uwe ziel zalig maken, den hemel ver-
dienen. Doe dan het goede dat gi) kunt, vergader U
schatten voor een beter leven, want de last is licht en
de belooning oneindig.

O Maria, als mijne ziel deze wereld zal verlaten kom
haar tegemoet en neem haar op uwe armen, wees haar
de ladder en de weg ten hemel, verwerf haar vergiffe-
nis bij God en de eeuwige rust.

Beminde echtgenoot, dochter en familieleden, dank
om de liefde die gij mij altoos bewezen hebt. Mijn on-
voorziens heengaan dompelt u nu in de smart maar ik
zal u eens wederzien en dan zal uw hart zich verheu-
gen en niemand zal u uwe vreugde kunnen ontnemen.
Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid.
(300 4. afl.)













