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Bid voor de Ziel van Zaliger

ADRIANA VRIENS
weduwe van

Johannes Anfonius Dirken

geboren te Haaren 22 juni 1880 en overleden in 't
R.K. Binnenziekenhuis te Eindhoven 2 mei 1963,
gesterkt door het H. Sacroament der Zieken

Zij had 'n grote belangstelling voor
de medemens in nood. Zij kon gaar-
ne iets missen, terwijl zij met heel
weinig voor zichzelf tevreden was.
Zij heeft veel pijnen moeten verdu-
ren, maar altijd gedroeg zij zich
flink. - Zij was veel alleen. De een-
zame uren van de dag en avond
bracht zij door met bidden. — Zij
vond 't erg toen zij niet meer naar
de kerk kon,waar zij voorheen zo
dikwijls haar eigen plaats had inge-
nomen., God moge haar nu een vas-
te plaats in de hemelse kerk aan-
wijzen.

Dierbare kinderen en Kkleinkinde-
ren. Jammer, dat u geen afscheid
hebt kunnen nemen van moeder.
Gij weet dat zij veel voor jullie ge-
daan heeft. Zij was bezorgd voor
jullie en ze leefde innig met jullie
mee, — Moge zij nu ook rekenen
op jullie medeleven in een begelei-
?}er&d gebed van haar opgang naar

od.







