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GEDENK IN UW GEBEDEN
DE ZIEL VAN ZALIGER

ADRIANUS VRIENS

echigenoot van

Maria Dymphna Engelen

geboren te Beek en Donk 17 November 1878,
overleden te Deurne 29 Maart 1949,
voorzien van het H. Oliesel.

GOUDEN JUBILARIS VAN DE H. FAMILIE.
Y

Zalfs de sterke moet bulgen voor de dood, en
al telt hij vele levensdagen, eens is het duor God
gestelde aantal bereikt. Gelukkig zij, die zich heb-
ben vastgehouden aan hun geloof, die opgebouwd
hebben op een vaste hoop, die er naar gestreafd
hebben om In de liefde Gods bevestigd te blijven.

Gelielde viouw, met wie ik in vrede en trouw
vijftig jaren van hef en lead gedeeld heb, mijn
laawste werk op deze aarde was gewijd aan mijn
zorg voor fou. De bekroning van oni gouden
huwelljksfeest mocht ik hier nilet meer belaven,
Maar in de hemel zal ik die bliyde dag vieren,
en mijn vreugde zal door niets gestoord worden.
Op die dag zal ik met des te meer begrip God
danken, voor de liefde en toewijding, die glif mi
zo trouw betoond hebt.

Mijne kinderen, vergeat uw wvader nlet iIn ‘jn
gebeden; — dient God en leeft zo, dat gif de
dood nooit behoelt te wvrezen, ook al komt hiy
onvaerwacht.

M. Comelisse — koster — Deurne.







