ClaraLouise De Smaele

Geboren op 03-01-1899 te Heusden
Overleden op 11-02-1968 te Zele
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GEDENK |IN UwW GEBEDEN
de ziel van

Mevrouw Clara Louisa DE SMAELE

echigenote van

de Heer ODILON D'HONDT

geboren te Heusden (VI.) op 3 januari 1899
en godvruchtig overleden te Zele,
op 11 februari 1968,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken
en stervenden,

MNa een onverbiddellijke strijd tegen de dood
heeft zij, na een leven dat slechts een aan-
eenschakeling was van werken en geven, zich
ootmoedig gebogen en de eeuwige rust aan-
vaard bij Hem in wie ze onwrikbaar geloofde.

Ze was nog een van die Viaamse moeders,
die hard voor zich zelf, goed voor anderen,
haar gezin leidde met vaste hand en kilare
geest, naar het doel dat zij zich had voorge-
steld : haar kinderen opvoeden in alle eerlijk-
heid en In de vreze des Heren.

Wij bewaren van U, moeder, het beeld van
de vrouw, bezorgd, toegewijd, offervaardig,
vast gelovend in het woord Gods, in stilte
lijdend en nog steeds bekommerd om kinderen
en kleinkinderen, uw eigen verloochenend.

Liefste echtgenoot, kinderen en kleinkinda-
ren, dank om de dagen van vreugde die we
samen beleefden, dank om de vriendschap en
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liefde die ik had van U allen, dank om de
weg te willen volgen die ik U heb voorgegaan
en vooral dank om de troost die mij zo wel-
kom was tijdens mijn maandenlange ziekie.

Dank ook aan de Zusterkens, die alléén uit
liefde tot God en hun naaste, mij naar ziel
an lichaam met eindeloos geduld hebben ge-
troost en verzorgd.

Beste man, kinderen en kleinkinderen, haal
de familieband steeds dichter bij en bid ver-
eend voor mij die rust vond bij de Heer.

De families

DE SMAELE, DE WEERDT,
D'HONDT, ROMBAUT,

zeer gevoelig voor Uw blilken van medeleven,
dankan U,
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