Julienne Verhavert

Geboren op 11-12-1906 te L eerbeek
Overleden op 26-05-1966 te Halle
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De Heer s mijin licht en mijn redding,
voor wit moet ik vrezen 7T

.r

BID VOOR DE ZIELERUST

Mevrouw Julienne VERHAVERT

echtgenote van de heer Victor Vernaillem

geboren te Leerbeek op 11 december 1906
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Halle
in de Ste-Mariakliniek, op 26 mel 19686,
gesterkt door de troosimiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Voor diegenen die wel geleefd hebben kan
de dood in een ogenblik alls lichamelijke pi-
npalu veranderen in ecuwige zaligheid woor de
Tiel.

Hoe troostend is het mopen zeggen van
deze die ons door de dood ontnomen is : zij
heeft al haar plichten al:s echigenote nanw-
keurig vervuld, haar geloof beoefend en haar
“nisgezin  zorgvuldig bestourd.

Mijne dagen zijn vervlogen maar esn esuwig
geluk lacht me toe. Verblijdt U met mij en
volgt me op het pad der deugd.

Beminde echigenoot, lieve kinderen, dierbare
familicleden em wrienden, hoe pijnliik mijn
heengaan ook is, weest niet troosteloos, ik ben
de ware vrade ingetreden. Richt uw betraan-
de ogen ten hemel, aanschouwt de H., Moeder
Die eens het offer bracht van kaszr kind,

Karmbartige God, schenk haar de eeuwige
rust.
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De Heer Vietor Vernaillen,

De Heer en Mevrouw Jean Vernaillen-

S'ambreek,
De Heer Kamiel Vernaillen,
De Heer Floremt Vermaillen,

De families Verhavert, Vernaillen, De Boeck
éen Beckens,

danken U voor uw troostende
bhlijken wvan deelneming en
gebeden.

Drukw. Servrmnckx, Kattestrast, Leorbeek



