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Dit is de wil van mijn Vader, zegt de Heer,
dat |k niets van wat Hij Mij gegeven heeft,
verloren laat gaan,
maar het doe opstaan op de laatste dag.

(Joh. 6,39)

Dankbare herinering en vroom aandenken aan

Maria VERHAVERT

cchtgenotz van Paul VAN DAMME

gehoren te Lebbeke op 12 maart 1924
en er overleden op 19 deceamber 1989,
begeleld door de gebeden van de H. Kerk.

Zoals elke avond ging zij slapen. Deze avond
was het voor ¢en slaap om niet meer te ont-
waken.

Wat wij al zo dikwijle hadden gevreesd, dat het
einde nabi] was, is toch nog zo heel onver-
wacht gekomen. Maar wanneer men er juist
niet aan denkt, komt de dooe als een dief in
de nacht.

Haar laatste woorden, toen ze pas in bed lag,
waren nog ean bede om hulp tegen haar hart-
piinen. Zovele Jaren heeft zij geleefd met pijn,
met een wankele gezondheid en kon zij zelf het
huishoudelijk werk niet meer aan.

Toch was zij gelukkig in haar vertrouwde om-
geving te kunnen blijven., getroost en geholpen
door de nooit aflatende zorgen wvan haar dier-
bare echtgenoot.
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In deze dagen voor Kerstmis treft ons weer
een groot verdriet. Twee jaar na het onver-
wachte sterven van onze zoon staan wi] op-
nieuw machteioos, maar buigen in christelijke
onderwarping, het hoofd.

Wij willen dankbaar zijn, Heer God. Gij zijt in
de wereld gekomen om Uw gaven overvioedig
te schenken en Uw Dbelofte te volbrengen. Wij
geloven dat Gij haar nu schenkt : vrede, vreug-
de, rust...

Wij danken U, Heer Geod, voor deze moeder,
omdat zi] haar lijden heeft leren aanvaarden.
Wij bidden U dat zij voort mag leven in haar
kinderen en kleinkinderen.

Wij bidden U voor onszelf die nu beproefd wor-
den door dit sterven, dat wij ons verdriet leren
varwerken eon ons opnieuw tocvertrouwen aan
hat leven dat wij ontvangen uit Uw hand.
Wij bidden wvoor moeder dat Gi] aan haar en
cok eens aan ons een nieuw en onsterfelijk
lichaam zult geven voor alle eeuwlgheid.
Onze-Lieve-Vrouwke van Lebbeke, wij blijven U
vereren als de Troosteres der Bedrukten.

Wil voor ons moeder begeleidster zijn tot bij
Uw Zoon en wees ons nabif met uw troost in
deze donkere dagen.

Dierbaren, blijf haar gedenken in uw gebeden.

De families VERHAVERT, VAN DAMME,
VAN DEN BROECK en VAN INGELGEM,
danken om uw aanwezigheid,
uw meeleven en uw gebed.
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