André Lambert

Geboren op 20-07-1917 te Aalter

Overleden op 29-05-1993 te Gent
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Gedenk in uw vroom gebed

DE HEER
André Lambert

echtgenoot van
Mevrouw Godelieve Thys

geboren te Aalter op 20 juli 1917
en godvruchtig overleden te Gent
op 29 mei 1993, gesterkt

door het H. Sakrament der zieken.

De families Lambert en Thys

danken U van harte voor
uw steun en uw gebed
tijdens deze moeilifke
dagen.
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God, Gij alleen kent het hart van de mens,
Gij alleen kunt hem doorgronden.

Gij alleen weet de eenzame wegen

die de mens gaan kan.

Gij kunt het lijden, de angst,

het diepe verlangen

van uw mensen begrijpen.

Gij blijft gereed staan met open handen.
Die U zoeken wil, heeft U reeds gevonden.
Wij bidden U voor deze mens:

laat hem rust vinden bij U.

Leer aan ons allen,

dat deze wereld, hoe rijk ook,

te klein is om de verlangens te vervullen
die Gij ons hebt meegegeven.

Laat ons dan bouwen aan deze wereld,
gelijk ook hij het zo goed heeft willen doen,
in vertrouwen dat Jezus de Weg is naar U.

Begr. E. Cispa, Oude-Abdijstraat 42A, Drongen
Drukk. Dirk Blanchaert, Drongen



