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De rechtvaardige, al werd hij door den dood
verrast, zal de ecuwige rust genieten. Mat, 13.

Waakt en bidt, want gij weet noch dag noch
uur. Sap. IV. 7.
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Camillus De Smet
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geboren te Smetlede den 25 September 1856 en
aldaar godvruchtig overleden den 5 Januari
1942, Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart en andere
godvruchtige genootschappen.

Hij was eenvoudig van harte, voorzichtig in
zijnen handel, verkleefd aan den Godsdienst en
veérvulde op tijd zijne plichten ic&tns God.

el. Canisius,

Ik ben ziek geworden en ¢r was niemand die
mij helpen kon. Maar de Heer kwam mij ter
hulp op het bzd mijner smarten. Ps. XL 6.

; O Heer, bij U heb ik troost en sterkte gevon-
en.

O Maria, als mijne ziel deze wereld zal veria-
ten kom haar tegemocet, en neem haar opin uwe
armen; wees voor haar de ladder en de weg ten
hemel ; verwerf haar vergiffenis bij God en de
ceuwige rust. S. Bonav.

Gij alien die mij zoo duurbaar waart, vaartwel.
Zeker valt het pijnlijk dezen te moeten verlaten
metl denwelken men zoo innig vereenigd is ge-
weest. Doch we zijn niet geschapen om op aar-
de te blijven; de Hemel, het Vaderland wacht
ons. Daar hoop ik U allen eens terug te vinden.
Hebt dank voor al hetgeen gij voor mij gedaan
hebt. Blijft mij indachtig in uwe gebeden, en gi
vooral mijne dochter kloosterlinge, gedenk mi
in uwe H, Communién en gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. afl.
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