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VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER

Constant DE SMET

weduwnaar van Mevrouw

Clementine VAN SANDE

geboren te Mere op 16 augustus 1885 en
godvruchtig overleden in het Rusthuls Sint Jozef
te Mere op 30 juli 1974, gesterkt door de H.H.
Sakramenten der zieken en de Pauselifke Zegen.

In de Psalmen staat geschreven : "'Het leven
van een mens op aarde is als een roock die voor-
bijvliegt'. Constant mocht zich verheugen over
een hoge ouderdom, steeds een bloeiende gezond-
heid, een reus van een man dle wist van aanpak-
ken in het leven... maar nu is alles voorbi op
aarde. Gelukkig staan we hier bijf ziln stoffelijk
overschot als gelovige mensen, niet zonder hoop,
want we geloven in “een ander eesuwig leven.
Dat is onze troost : eens zien we mekaar weaer
voor altijd bij de Heer.

Constant, een milde vader, een vroom christen,
een harde werker en een goede vriend moge ons
allen tot voorbeeld strekken in ons verder leven
op deze aarde.

Als aalmoezanier van het Rusthuis heb Ik Con-
stant nooit horen klagen : hij ontving mij en ie-
dereen met een glimlach in zijn zwaar lijden.
Waar haalde hij die zielekracht? Was het niet in
ziin Geloot dat het lilden hier niet opweegt tegen
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de heerlijkheid die ons za! gegeven worden hier-
na, roals Sint Paulus schrijft in ziin brieven aan
de christenen van zin gemeenten 7

Lieve vader Constant, goede verwant en bes-
te vriend, wi] dle hier nog blijven, zeggen u geen
vaarwel masr tot een bl weerzien hij de Here
Jezus. Voor altid |

Hij ruste in vrede in de Heer !

Wij danken de zusters en het verple-
gend personeel van het Rusthuis Sint
Jozef te Mere.
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danken U voor uw blijken van deelne-
ming en gebed in hun rouw.
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