Andréa Lambrecht

Geboren op 23-08-1917 te Pittem

Overleden op 02-09-2004 te Pittem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

_I_

Andréa LAMBRECHT

echtgenote
van wijlen Albert MONTEYNE

Geboren te Fittern op 23 augustus 1817
en thuis overleden in familiekring

op 2 saplember 2004,

Gesterkt door hat ziekensacrament.

Ere - voorzitster KA\ Pittern

Lid van Ziekenzorg

De farmilies LAMBRECHT - YDE en MONTEYME - LAMBERT
danken U voor uw gabed en bifken van deslneming.

WAW. INdexen

ba

' Een huis op het plein ... midden in de zonneschiin ...
Jje mag er binnen en buiten fopen,

want de deur staal allid open ...

In dat his daar ben je thuws."

Tekst uit een musical, maar het had het huis van onze ma kunnan zijn,

Ma,

Qok jouw deur stond altiid open.

lederean was steads welkom bij jou.

Voor isdersen had je een wriendelik woord en wooral een luisterend oo
familia, buren, vrienden, da klanten van welear.

Maast je groot gezin en de drukke winke! had je nog tijd

voar sociaal engagemant: 12 jaar was j@ woorzitster van KAy,

Je zong mee in het KAV-koor en “als moeder zong was alies, alies goed”
Mama, wa danken je oprecht voor onze warme, gezelige thuis en we
pidden dat jij nu “thuis' mag komen bij pa in het huis van de Vader,

Lieve ama,

Ok voor ans, Keinkindaren, was ja huiz de onimoetingsplaats voor
ons an onza wranden, ‘oma’s fanclub' zoals wij het noemden.

Ok wij konden steeds bij jou terecht met onza keine

en grote prablemen, en jij gaf ons je wijze raad.

Ligve oima, we 2ullen ja hasd rmissen.

En ook de achterkleinkinderen zullen oma-oma missen:
Haar lieve glimlach, haar chocolaaljes en snoepjes.

Wi blijven altijd aan je denken,
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