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« ... Zie, ik maak alles nieuw. =
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WiJ BLIJVEN IMN GEBED INDACHTIG
WELEERWAARDE HEER

Gaston DE SMET

pastoor van Zonnegem

geboren te Temse op 6 november 1808 en
ovarleden te Oudenaarde op 31 juli 1980, ge-
sierkt door het H. Sacrament der Zieken,

Hij werd tot priester gewijd te Gent op 10 juni

1333, was leraar aan het College te Wetteren

en gedurende 17 jaar onderpastoor te Malde-

gem-Kieit en pastoor te Zonnegem sinds 27 ok-
tober 1953.

HEER, ONZE GOD,

verhoor welwillend ons gebed, nu wij om
barmhartigheid wragen woor uw goede dienaar
en priestar Gaston.

Gij weet het, Heer, met welke grote edelmoe-
digheid hij zijn talrijke talenten gegeven heeft
voor de dienst van uw Rijk : zijn viugge ver-
stand en schrandere geest, zijn buitengewone
dynamisme en werklust, zijn fijne kunstzinnig-
heid, en vooral : de gave van zijn enthousiaste,
hartelijke hart. Hij heeft ze opgebruikt in dienst
van uw volk, zijn volk. Met woord &n pen, met
daad en voorbeeld toonde hij onvermoeid de
weg naar godgetrouwe schoonmenselijk. Hij

www, indeken be

was de raadsman, de rechtschapen en anzelf-
zuchtige helper voor zovele parochianen en ba-
kenden, wvoor aanzienlijken of kleinen, met aen
uitgesproken voorliefde voor de jeugd. voor wie
hij een veilige leidsman was naar schone, chris-
telijke volwassenheld. Zijn hele apostolaat was
doorlicht met opgewekte, gulle en belangloze
dienstwilligheid, wat de wrucht was van zijn
rotsvaste en gerijpte gegevenheid aan de liefde
tot U, aan het ideaal van zijn jeugd, dat hij in
diep geloof en oprechte vroomheid beleefde en
verdiepte, spijts de lasten en beproevingsn
die elk leven kent, maar waardoor het leven
gelouterd wordt.

Om dit alles, en om nog zoveel dat Gij alléén
weet, Heer, vragen wij hem op te nemen bij
U waar Gij alles nieuw maakt. Laat hem spoe-
dig de wvoorspreker zijn van zijn geliefde fami-
lieleden, van zijn goede helpster Denise die
hem zo liefdevol heeft bijgestaan en wie hij
zo dankbaar was, van zijn dierbare parochianen,
collega’s en zo talrijke vrienden: dat allen
eens de definitieve hereniging bereiken in de
vreugde wvan uw Rijk.

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand, bid
voor hem. "

De families DE SMET, STUER en BROECKX
danken U voor de blijken wvan deel-

neming en uw gebeden,

Uitg. & Begr. ondern. Et. DE PAUW, Zonnegem









