Maurits Lambrecht

Geboren op 05-04-1913 te Schellebelle
Overleden op 13-12-1993 te Schellebelle
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Voor ons is hij niet heengegaan
hij heeft zichzelf in alle eenvoud
en eerlijkheid weggeschonken
zodat er nog een dankbare herinnering overblijft aan

DE HEER
Maurits Lambrecht

echtgenoot van Mevrouw
BLANCHE RASSCHAERT

Gebaren te Schellebelle op 5 april 1913 en er
thuis overleden op 13 december 1993, voorzien
van het H. Sakrament der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

Oud-strijder - Krijgsgevangene 1940-1945.
Lid N.S.B.
Lid van het genootschap van Sint-Jozef.

Met een dankbaar hart nemen we in onze droefheid
afscheid van een lieve echtgenoot en vader. In de-
ze donkere decemberdagen is hij naar het esuwig
Licht overgegaan.

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, het
goddelijk Licht dat verschenen is om ons te bevrij-
den. Dat beleefde en geloofde hij. Hij is nu overge-
gaan naar dat Licht om er voor esuwig te rusten.
Maurits leefde rustig en gelukkig zijn oude dag met
zijn echtgenote. Hij leefde wijs en tevreden, geen
vuiltie aan de lucht.
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En toch is er niet veel nodig om mensen te doen
opschrikken, als iemand zo plots sterft. Maurits heeft
getracht goed te doen op de plaats die hem in het
leven was voorbeschikt.

Hij kan terugblikken op een welgevuld en ver-
dienstelijk leven en mocht rustig zijn oude dag slijten.

Wij bewaren de herinnering aan een goede vader
die zich steeds inzette voor zijn gezin. Dit beeld be-
waren wij van hem in ons hart. Daarin vinden wij on-
ze troost, want het afscheid valt ons zwaar,

Moge de Heer hem nu voor eeuwig gelukkig
maken.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen, groei
door uw verdriet heen en blijf aan mij denken.

De families Lambrecht, Rasschaert en Maithijs,

danken U voor uw medeleven
en uw gebed.

Begr. Cl. Van Bever, Wetteren, 3692008 Druk Verbaere



