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Op U, Heer, betrouw ik ; Gij zijt mijn Geod, in
uw handen ligt mijn levenslat. Ps. 30

,1'.‘
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

J. B. Constant De Cremer

echtgenoot van Mevrouw

Zulma De Ceukelaire
Gewezen Tekenbureauchef N.M.B.S.
Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen,
geboren te Lede op & maart 1BOE, en er schie-
lijk overleden op 27 december 1966, voorzien
van de laatste HH. Sakramenten =in extremis».

Miemand kon vermoeden dat net heengaan van
de dierbare overladene zo dichtbi] was. Kranig
en niemand tot last willend strekken zou hij zelf
zijn dierbare echtgencte gaan bezoeken.. het
was de weg naar de grote Godsontmoeting.

Constant was een trocuw echtgenocot en bezorg-
de vader, die zijn dierbaren steeds het voorbeeld
heeft gegeven van stiptz plichtsvervulling, nauw-
gezette zorg en manneljke vroomheid. Zijn zeer
gevoelig hart trachtie hij te verbergen onder een
zekare uiterlijke onverschilligheid. Zijn laatste
zorg was zijn dierbare echiggnote zelf. en, ener.
giek van karakter, heeft hij met eigen lichaams-
krachten geen rekening gehouden. Betrouwend op
Gods liefdevolle barmhartigheid bidden wij mat

de H. Kerk: wHeer, geef hem de eeuwige rust,
en het esuwig licht verlichte hem.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor de trouwe
levenssteun en het éénsgezind gedragen wel en
wee uit ons huwelijksleven. Laat uw zorgende
liefde mij voortaan helpen met uw gebead.

Dierbare kinderen, |k dank u voor de oprechte
liefde en bezergdheid voor mij. Weest nu de
steun van moeder en bidt voor vader.

Dierbare broeder en zusters, familie en geburen,
dank voor de blijken van genegenheid en bezorgd-
heid. Gedenkt mij in uw gebed.

De 4 akten aub. voor de overledene,

Mevrouw Zulma De Ceukelaire,

De Heer Jan De Cremer en zijn ver-
loofde Godelieve De Smet,

De Heer en Mevrouw
Eric Van Zandycke-De Cremer,

De families : De Cremer, Smolders,

De Ceukelaire en Van Tomme

danken U om uw deelneming in hun
rouw,

Lede, 31 december 1366.



