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Zalig, zij die sterven in de Heer. Openb. 14.

..I.

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria, Constantia DE CREMER

weduwe van Mijnhee:

Jan-Baptist DE SMET:

geboren 1e Erembodegem de 9 Oktober 1869 en er
gndvruqhtig overleden de 10 Oktober 1955,
wversterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hard is de slag, o God, dic ons treft. onze harten zijn
van smart gebroken. Maar Gij, Gij zijt onze Vader, Gij
moogt naar uw heilige Wil over ons beschikken.

Zij was een toonheeld van huiselijke deugden, een
ware zegen voor haar huisgezin. door haar liefde en
bezorgdheid voor haar kinderen.

Bezield met een diepe godsvrucht, wist zij gans haar
leven naar Goda glorie te richten, en haar kinderen in
deugd en vroomheid op te voeden.

God beproefde mij en leidde mij op de weg van het
lijden; mijn doortocht op aarde werd door pijnen en
beproevingen gekenmerkt. Verdrietige dagen vielen mij
ten dele... doch nooit heb ik gemord en in mijn lijden
heb ik troost en sterkte gevonden, overtuigd dat God
bij vaorkeur zijn vrienden op de proef stelt.

Waartwel, gelicfde kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor de zorgen die gij mij zo liefderijk verleend
hebt, vaartwel,..ik bid voor u allen.. bidt ook voor mij.

Beminde familieleden en vrienden, vaartwel, hebt
dank voor uw genegenheid, vergeet mij niet in uw god-
vruchtige gebeden.

H. Hart van Jezus. ik heb betrouwen op U, 300 d. a.

Mijnheer en Mevrouw
Petrus SEMINCK-DE SMET,
kinderen en kleinkinderen.
Mevrouw weduwe
Gustaaf STEENHOUT-DE SMET,
kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw weduwe
Jozef VAN DER BURGHT-DE SMET,
kinderen en kleinkind.

Mijnheer Albert DE SMET,

e familien DE CREMER.
DE SMET,
VAN HERREWEGTHE.
CALLEBAUT,

zeer gevoelig voor uw deelneming
in hun rouw en voor uw gebeden,
bieden U hun oprechte dank aan.

Drukkerij Verhegge Erembodegem, Tel. 211 27.




