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Liefdevol aandenken aan

de heer

Armand De Bisschop

21 april 1928 - 9 maart 2008

echtgenoot van mevrouw
Jeannette De Groote

Jeannette
Eugeen en Hilde, Karen, Stijn
Guido en Elga, Breat, Jiteke, Kobe
Steven en Nathalie, Grimm, Marte
danken u voor de blijken van medeleven.
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Vake,

Je te moeten missen, 't doet zo'n pijn.

Maar de moole herinneringen maken veel goed.
Je was een eenvoudige, rustige man,

moceke en de kinderen steeds op de eerste
plaats.

Je was geen grote prater, maar bracht ons
met twee woorden aan het lachen.

Je was geen avonturier, maar Je leerde ons
hoe mooi de eenvoud is en de natuur dichtbij.
Liever 'n ritje naar Dikkele dan 'n verre reis.

Opa Oombergen, je had eindeloos geduld.
Al deden we nog zo ons best, we kregen Je
nooit kwaad. De liefde voor je zeven bengels
was zo groot.

Opa vroeg Je nooit lets teveel.

Nooit was er teveel kabaal.

Allerliefste man, vake, opa,

Je te moeten missen, 't doet zo'n pijn.
Het enige wat we nog kunnen zeggen is
oneindig veel DANK

dat je die van ons mocht zijn.









