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Een zonnig man is overleden

n deze donkere winterhjd,

een man om nimmer te vergeten,
een volksfiguur, die ongeweten,
het hart van velen heeft verblijd

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

FRANS DE BISSCHOP

echtgenoot van Mevrouw
MARGRIET VAN GEERT

geboren te Berlare op 2 oktober 1916 en
godvruchtig overleden te Berlare
op 31 december 19981,

Gesterkt door de gebeden van de H.-Kerk.

Cudstrijder 1940-45
Lig van de bond der gepensioneerden.

Vader, laat ons nu

nog eenmaal tot u spreken,

tot u, de laatste der mandemakers.

Vol ijver en met een goed hart

heb! gi u voor ons gegeven,

voor ons, uw kinderen, ten volle,

samen met moeder, die u zo zal missen.
Met de glimlach stond gij altijd klaar
voor elke mens, die vroeg om een dienst,
maar ook zomaar, spontaan, angevraagd.
En bij al uw buren waart gij graag gezien.

Uw kleinkinderen waren u zo lef,

en met de wijmen die uw handen streelden
wist gij telkens weer een mandje klaar
te maken.

Dan waart gij met hen zo gelukkig,

In uw hofje waart gij thuis

en wat het voortbracht kont gij delen
ot het niet meer kon

en gij stilaan alleen in woorden en gebaren
bij ons waart. .

Neen, gij waart ons niet tot last.

Graag hebben wij u met zorg omringd,
dag en nacht, doorheen de pijnen

die gij moedig en zacht gedragen hebt.
Daar, in dat huisje, uw thuis,

in de straat der mandemakers,

mocht gi alles in Gods handen leggen,
uw hele leven,

Zoals het aan mensen was gegeven.

Ja, onze woorden, schieten veel te kort,
maar dat vult God wel aan

in 't ander leven,

dat Hij u graag zal geven.

Dank u voor alles, vader.

De families DE BISSCHOP, VAN GEERT,
UYTTENDAELE, ROELS;

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en voor het gebed.

begrafenissen poppe-van gijgseghem, berlare
drukkerij van uytvanck, berlare



