Isabella De Bisschop

Geboren op 25-05-1870 te Moorsel
Overleden op 31-08-1935 te Moorsel
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Geloofd zij Jerus-Christus, Amen,

Bid voor de ziel
; van

ISABELLA DE BISSCHOP,

weduwe van
Pieter-Jan Van den Eeds,
Lid van het Broederschap en den Bond
van 't H. Hart,
Welkelijkschen Kruisweg en H. Rorenkrans.
geboren te Moorsel den 25 Mei 15870 en aldaar
godvruchtig overleden den 31 Augusius 1935,
versterkt door de laaiste HH. Sacramenlen.
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Zij was eene moeder waardiz altijd in 't geheun.
gen der goeden te blijven. Mach VI

Zij heeft haar leven doorgebracht in allen een.
voud des harten, inalle rechtzinnigheid voor God,
Hare kinderen heeft ¢ij in de wrees des Heeran
opgevoed; zij waren de vreugde van haar berl.

De vrees des Heeren was de roem van hareno
ouderdom. Zij aanvaarde de dood met volkomene
onderwerping en ontsliep zacht in den Heer.

Mijn duurbare kinderen, duizendmaal dank voor
uwe liefderijke zorgen, Weest altijd uwe moder
indachtig, haar aandenken zal u zeggen hne zeer
ik uw geluk heb betracht, welken truost vij vinden
zult in wederzijdsche lieide, hoe groot uwe vred °-
de zal zijn haar na een christelijk leven weer e
vinden in den hemel.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid,
300 d. a.
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Drukk. C. Muy"i:ertﬁluyte, Moorse!







