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""Mijn ziel verwacht van U, verlossing Heer"” En wij die een dierbare zien heengaan,

4 Wil biddend gedenken de ziel ﬁ:‘ :':Z‘S‘mrge;”ﬁrmmggse” Ly
van de Heer ] d !

wij herinneren dankbaar wat hij deed,

JOZEF DE BISSCHOP tot onze vreugde of hulp.

zoon van Victor en Maria Wij voelen zijn scheiden

DE BISSCHOP-DE SCHRIJVER omdat hij oprecht was en opgeruimd.
Maar we gunnen hem

geboren te Denderleeuw op 1 november Uw heerlijkheid en Uw geluk,

1929 en er heel onverwacht aan de liefde zoals wij het ook voor ons verwachien,

van de zijnen ontrukt op 30 mei 1286.
Aktief lid ALA. — Afdeling Denderleeuw

Wat zullen we tot U zeggen, onze God,
Gij die genoemd wordt :

God van de mensen.

Gij zijt het die gezegd hebt

"Ik zal er zijn voor U”

Gij die ons voert door nacht en woestijn Voor uw medeleven met ons, danken U
naar een land van rusten, zeer oprecht, de families

een stad die vrede is.

Gij die op ons wacht DE BISSCHOP en DE SCHRIJVER.

tot de dag van onze dood.

Gij kent en roept

het hart dat wankelt,

de treurende die treurt,

de zieke die lijdt,

de stervenden en de levenden.
GEij biedt ze uw liefde, Rouwcentrum Van Holsbeeck
opdat ze zich verheugen in U. Drukkerij Van der Perre

Denderlesuw



