Jozef De Bisschop

Geboren op 11-10-1932 te Denderbelle
Overleden op 08-04-1978 te Brugge
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Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn

in woord en daad. (M.G.)

1.

We bewaren in ons hart
de onvergetelijke herinnering aan

JOZEF DE BISSCHCP

echtgencot van Elza HEYMDERICKX

geboren te Denderbelle op 11 oktober 1932

en godvruchtig overleden in het Algemeen
Ziekenhuis Sint-Jan te Brugge op 8 april 1978,
gesterkt door hei sakrament der zieken,

Veldwachter der gemeente
Lebbeke-Denderbelie.

Lid van het Nationaal Verbond der
Landelijke Politie van Belgié.

Bestuurslid van de Politie-dierenbescherming
der Provincie Qost-Vlaanderen.

Lid van de P.V.V,

Spelend lid van de Koninklijke Fanfare
«De Jonge Denderlingens.

Lid van de Koninklijke Veloclub

«De Jonge Leeuwen».

Lid van de Koninklijke Kaatsmaatschappij
«Club der XVs,

Jozef, pijnlijk-verrassend is de rust gekomen
die gij u nooit hebt gegund. Nu de maat van
uw lijden boordevol was gevuld, zijt gij
zachtjes naar de Vader in de hemel gegaan.
Hij heeft u als zijn dierbaar kind naar zijn
glorie geroepen.

In edele trouw en onkreukbare rechtschapen-
heid zult gij steeds als een voorbeeld voor
ons allen oprijzen: eeilijk en toegewijd,
dedienstia en vol levensmoed Met ovartiii-






