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Dankbare herinnering aan

de heer
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Weduwnaar van mevrouw Simonne D'Haeseleer

Geboren te Moorsel op 27 september 1922
en overleden te Liedekerke op 10 oktober 2007

De families DE BISSCHOP, D'"HAESELEER,
VAN DEN STEEN en SCHOON danken u
voor uw medeleven en gebed.

Pijn en smart om dit afscheid,
een groot verlies,
worden niet met tranen gemeten.

Een band van liefde en genegenheid

werd gebroken. Een stil verdriet

heelt langzaam diepe wonden.

Hoe kunnen wij verwoorden,

dat vele, dat je altijd was, voor ons,

je kinderen en vooral je kleinkinderen

die je zo lief had, teder en totaal voor allen,

de zovelen die je vriendschap kregen. Je hebt je
gans gegeven, één groot hart, gul en hardnekkig.
Wij hadden je zo graag nog jaren tussen ons
gehad, gewoon te zijn, te geven en te delen.

De herinnering aan onze liefste vader,
een warme ziel moet ons de kracht geven,
te leven met de leegte die je achterliet.

Dank je voor alles
Dag vader

Dag peter

Wij zullen je missen
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