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Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en onder
lasten gebukt. Ik zal u rust enverkwikking schen-

ken. (M1t. 11, 28)
t
Tot vroom aandenken van
Mevrouw
Elza, Augusta De Mey
echigencte van de

Heer Georges, Gerard De Groeve
geboren te Wetteren, op 28 januari 1928 en aldaar
door een smartelijk ongeval omgekomen, op 30
december 1975, voorzien van de HH. Sakramenten
“ In extremis .

" Heer, onze God, niet voor de dood, maar voor
het leven hebt Gij ons bestemd ...

Wij bidden U voor deze dierbare overledene Elza
die ons plois en onverwachts ontvallen is. Haar
heengaan doet ons pijn ..."

Aldus bidt de Kerk in een harer gebeden uit de
dodenliturgie ... meewarig met deze beproeving.
We staan allen geslagen an als verstomd bij dit
onverwacht heengaan. Ze was nog 2o jong, nog
zo nodig voor haar man, haar kinderen, de fa-
milie. We kunnen alleen stamelen met tranen in
de ogen : de wegen van God zijn voor ons soms
zo ondoorgrondelijk ... we stellen geen vragen,
maar vragen kracht om te dragen, licht om te
bagrijpen, geloof en bovenaardse hoop. We vra-
gen deze kracht en dit inzicht aan Hem die In
zijn doodsangst heeft gebeden : ™ Vader, laat
deze kelk voorbijgaan, maar niet mijn wil ge-
schiede, maar de Uwe, "
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Geliefde echigenoot, kinderen, kieinkind en fa-
milie : dank om uw genegenheid, gedenkt mijn
zlel in uw gebeden. Tol weerziens in het nieuwe
paradijs, de hemel.

Haar echtgenoot, kinderen en kleinkind,

De Families De Mey, De Groeve, De Martelaere

en Schollaert,
danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming in hun
rouw.
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