Edmond Lammens

Geboren op 24-07-1915 te Schellebelle
Overleden op 22-05-1987 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Mijn laatste groet is voor hen
die mij kenden in mijn onvolmaaktheid
en die mij liefhadden.

Tagore.

T

Bid voor de zielerust van de heer

EDMOND LAMMENS

echtgenoot van mevrouw

RICHILDE DE RIJCKE

Geboren te Schellebelle op 24 juli 1915
en godvruchtig overleden te Gent
op 22 mei 1987.

Gesterkt door het H. Ziekensacrament
en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Oud-strijder 1940-1945.

De families LAMMENS, DE RIJCKE,
BONTINCK en VENNEMAN

danken U oprecht voor de blijken
van deeloeming ip fouw en gebed.

Rouwleiding Roels, Wichelen, 052/42.30.92

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is

dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering...

is verwijlen

bij een brok leven
en stilstaan

op de pieken

van pijn en vreugd.

Afscheid nemen

is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waarde is

om niet te vergeten...

is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen

en achterlaten

en niet kunnen vergeten.

Afscheid nemen
is het moeilijkste
in het leven.

Men leert het nooit.

Gelovigen nemen nooit afscheid
van het Leven.

druk. h. van acker - schellebelle - 091/69.54.52



