Lieve De Mey

Geboren op 28-04-1976 te Aalst

Overleden op 25-08-2002 te Zottegem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Zij hield hartstochtelijk van het leven,
van mensen, dieren en van bloemen,
van al war eprecht was.

Daarom hielden wi coveel van haar.

T

Dankbaar aandenken aan
JUFFROUW

Lieve De Mey

dochter van
Jan en Frieda De Mey - Godefroit

geboren te Aalst op 28 april 1976
en tengevolge van een tragisch ongeval
overleden te Zottegem op 25 augustus 2002

Lerares aan het Sint- Jozefscollege te Aalst
Oud-leidster van V.V.K.S.M. St- Kristoffe] te Aalst

Bloeiende bloemen
de natuur in al zijn aspecten;
prinses van de keuken

en koningin van de lach;

creatieve duizendpoot en
kinderlieveling;

Eén auto vernietigt je duizend talenten.
Een ecuwige leemte in je zo geliefde huis,
maar zesentwintig jaar van prachtige
herinneringen.
Dank je, Lieve, allerliefste Lieve.
Je papa

De namis heeft plaats op
zaterdag 21 september 2002 om 18.30 uur.

Frieda, Jan, Raf en Tine danken U.

Begraf. Jo Robberechts - Oordegem - 09/366.12.66









