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tk heb graag gevaren
vaak zelfs tegen

de stroom.

Nu laat ik me drijven.
Wees gerust,

er wacht me

een thuishaven
achter de horizon.

Aandenken aan het leven en sterven
van de heer

Jef LAMMENS

echtgenoot van
Mevrouw Germaine De Mol

Geboren te Wichelen op 24 februari 1820
en er in familiekring zacht in de Heer
ontslapen op 14 juni 1997

Zijn echtgenote, kinderen en familie
danken u voor de blijken van deslneming.

De Schelde, onze machtige stroom, kent dage-
liiks ebbe en vioed. Denken we aan het leven van
onze diertbare overledene Jef dan ervaren wij dat
ziin leven ook die hoogten en laagien heefi ge-
kend, Goddank, harde liden gaan voorbij maar
iedere mens moet lijden. De corloysaren met al
die persoonlike ellende en de averstroming van
1853 waren dieptepunten die Jef wist te overbrug-
gen met cle steun van zin geliefde en dierbare
echtgenote en familigleden.

De storm trotseren en stroomopwaarts varen dat
typeerde deze harde vechter met de nodige hu-
mor. Steeds zag hij de horizon, nisuw licht aan de
einder. De overkant bereiken, een overvaren, de
eeuwige thuishave waar “lemand” wachtende is,
om er beloning te vinden na die goedheid voor
vrouw an kroost, nageslacht en evenmens. Paard
en ruiter hebben nu de ware stal gevonden om
rust te vinden op eeuwig weiland; de meersen over
de heilige stroom. Eeuwige jachtvelden.

Het afscheid van Jef zijn geliefden is thuis kunnen
gebeuren. Persoonlijk noemde hij dal een “drie-
dubbele luxe". Zelts met de nodige humar wist hij
dat te aanvaarden. Sterven is verrijzen, een nieuw
leven beginnen bij God en nergens anders. Op
de achtergrond marsmuziek om met gans zijn
wezen mee te begeleiden, engelenmuziek. Met
vaste hand heeft Jef afscheid genomen van viouw
en kinderen en familie en vele, vele vrienden. Wij
danken Jef voor die ware vriendschap en pure
liefcle.









