Alphonsus Gerardus Van Achter

Geboren op 02-06-1842 te Bornem
Overleden op 27-04-1929 te Bornem
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Eene rijke ondervinding is de kroon der ou-
derlingen, en de vreeze Gods is hunne eer.

1. 25-8.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
den Heer

Alphonsus Gerardus Van Achter

Weduwenaar in 1¢ Huwelijk van
Lucia Van Ranst

in 2¢ Huwelijk van
Maria Theresia Van Ranst

Lid van de Boerengilde; van de broederschappen
van O.L.V. der Krocnt en van de H. Bar-
bara, van 't Genootschap des Zondagsschool.

Geboren te Bornhem, den 2 Jum 1842,
Aldaar godvruchtig overleden, den 27 April 1929,

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.
el -

Het christendom doet ons het tegenwoordig
leven beschouwen als eene voorbijgaande beproe-
ving, welke de goede God met een eeuwig ge-
luk zal bekronen. Wanneer zijn laatste uur heeft
geslagen, dan beveelt de ware shristen zijne zie
met vertrouwen in de handen van zijnen Schepper,
en op een echt christelijk leven w:lﬁ eene eeil-
wigheid van vreugde. e Ségur.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, gij zit
mijine eer en mijne kroon. lk sterf, maar mijne
liefde voor U sterft niet. Gedenkt gij ook al mijne
zorgen voor ieder vad U en vergeet mij uietin
uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
jaren en 7 guadr. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
g; 300 dag. afl.

| S Bl T







