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God is goed, vertrouw op Hem.

1.

Gedenk de ziel van de Heer

Emiel VAN ACHTER

echtgenoot van Mevrouw Georgine GOOSSENS,

geboren te Elene op 22 december 18968 en
zachtjes in de Heer ontslapen in de

Dr. Goffaertskliniek te Zottegem op 25 oktober
1974.

Gesterkt door de H.H, Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Broederschap van het H. Hart.

Ik weet dat paarden geen paarden zijn,

ean reis geen reis, geen vrede vréde,

koma wat komt, mi] rukt gi] mede

het hachelijk besef ten spljt en spijt de vrede.

Herkouwend grotendeels en voor de rest on-
zeker,

wantrouwig en verblind en zadelvast in schijn,

de zaligheid op zak, de zege in de schede,

zijn mijn gezellen voos en voos de Rede.

Hoe bult de waan uit hun verwaande nek

en barst de wijn uit hun verwarde reden,

de dood is geen bezwaar en uit hun luchtig-
heden

gslaan zi] zich trots te paard in esuwigheid be-
reden,

avww.indeken.be

in dit bestaan bereisd, onkwetsbaar in ge-
moede,

want wie zijn hart vergeet, vergeet te bloe-
den, (H.J.).

Beminde familie, dank wvoor alles.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

De families VAN ACHTER, GOODSSENS, DEN
HAESE, D'HAUWERS,

danken wvoor de blijken wvan kristelijke deel-
neming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




