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Geloofd zij Jesus-Christus, Amen. (100d. afi)
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BID VOOR DE ZIEL
van Mynhkeer

ACHIEL VAN ACKER

Echigemoot van Mevrouw

ALICE OOSTERLINCK

geboren te Bikschote den 25 Augustus 1900
en na een langdurige ziekte
overleden te Eckloo den 26 April 1041.

Hij heeft droeve dagen en smartvolle nachten door-

bracht, doch hij beeft met voorbeeldige verduldig-

eid hot einde zijner kwalen afgewacht.

O Mensch denkt aan de dood, want iedereen maet
sterven...aan den gesteldon oogenblik gekomen, in
welken staat gij u ook bevindt, zult gij sterven.

Wat is toch het leven van den mensch in dit dal
van tranen. 't Is gelijk aan een rook die voorbijvliegt
aan een schaduw die terstond verdwijnt. Wanneer
men begint te leven daalt men ten grave.

De dood ontziet noch jeugd noch Jichaamskracht,
maar maait onverbiddelijk door jeugd en ouderdom
en daagt den senen vroeg den anderen laat, voor den
rechterstoel van God,

Het langste leven van een mensch is kort verygele-
ken bij de eeuwigheid. Aan ons leven ziin palen ge-
steld die niet kunnen overschreden worden ; brtrouwt
::u:t:iu op dea tfjd ; het is een wankellare verze-

ering.
Uuerbare Echtgenoote, ik dank U v% de liefde-
volle zorgen en toewiiding : en gij bemiide Kinde-
ren, vaartwel en gedenkt mij in uwe gebeden.

Akte vian geloof, hoop en liefde. 7j. en 7q.

De Begraving tot dewelke U uiigenoodigd wordt
zal plaals hebben le Eekloo Masndag 28 April 1041,
ons 8.30 uuyr,

Vergadeving ten stevfhuwise, Raverschoolstr. 140,

om B.15 mur.,







