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Wie mijn leerling wil zijn, hij neme zijn kruis
op en volge Mij. (Jezus)

1.

VROOM AANDENKEN AAN LEVEN EN DOOD VAN
MEVROUW

CLEMENTINA VAN ACKER
weduwe van de heer
SERAPHINUS DE BEULE

geboren te Zele op 29 juli 1891 en aldaar
overleden op 7 maart 1970, wvoorzien van de
genademiddelen wvan onze Moeder de H. Kerk.

Clementina heeft haar kruis in het leven moeten
dragen, en het heeft soms zwaar gewogen. Want
achtendertig jaar geleden is zij de steun van
haar leven wverloren : in de wvolle uitbloei wan
haar gezin, met de kleine kinderen alleen achter-
blijven. Maar zij is zeer moedig geweest; met
mannelijke sterkte heeft zij haar bedrijf verder
doorgezet.

Haar kinderen heeft zij met vaste hand geleid
en gevormd tot volwaardige mensen en kristenen
in deze tijd. Zo zien wij hier weer bewaarheid
dat God het zwakke kiest om het sterke te
beschamen. Want moeder toch heeft haar leven
gebouwd en haar gezin gevestigd op het funda-
ment dat God is.

Moeder is nu van ons heengegaan, maar 2zij
laat een schone gedachtenis na in ons leven.
Haar moed en werkkracht, haar liefde, haar
eloof, mogen doorwerken en voortleven in ons
art en in onze geest. Zo zal het offer wvan
haar leven, wvan haar lijden en sterven, niet
tevergeefs zijn geweest, maar bron van schoner
leven wvoor allen die na haar komen.
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Heer,

wij hebben verdriet om het verlies van moeder,
maar toch danken wij

wi] danken om al het goede

dat Gij wist uit te werken door deze vrouw.
Wij wvragen U

dat het werk wvan moeder

in ons leven vrucht mag dragen.

Geef haar de vrede en de vreugde

na een leven van strijd en offer;

dat zij in een nieuwe liefdeband mag opge-
[nomen worden

met man en kinderan

in Uw eeuwig Vaderhuis.

Amen.

De families

DE BEULE, VAN ACKER,
DE KEYZER en EVERAERT,

danken U wvan harte voor de blijken van
deelneming en gebeden welke zij van
uwentwege mochten ontvangen in hun rouw.

Begrafenisondern. Alfons Van Damme, Zele



