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Ere aan God in de Hoge en vrede aan de mensen

die Hij liefheeft.

.I.

N GODS HANDEN EN IN UW VROME GEBEDEN
BEVELEN WLl DE ZIEL AAN VAN

DE HEER

CYRIEL VAN

Weduwnaar van

ACKER
Mevrouw

MARGARITA VAN RENTERGHEM

geboren te Sleidinge op 29 december 1887 en &r
godvruchtig gverleden in het St.-Jazefinstituut op

20 december 1973, getroost

en hemelireisvaardig

door het sacrament der zieken.

—_—

Voorbaeldig en stichtand was zijn leven: 70 was
ook 7iin overgoan naar het eeuwig leven.

Onze broeder is toch niet gestorven maar i inge-
slapen omte ontwaken in deVaderarmen van Vader

die in de hemelen is.

Zaflig de vresdzamen, want zij sullen kinderan Gods

genoamd worden.

(Mt V).

Broeders, dankan wij do vadar diz hem bskwasm
maakte om deel te hebben aan de erfenis der heili-
gen in het Licht: Hi heeft hem uit de macht der
duisternis getrokken en overgezet naar hetkonink-

riik van de Zoon Zijner fiefde.

(Col.1).

Kosteliik is in de ogen van God de dood der recht-

vaardigen; aij eindigt de arbe
winning.
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{4 an voltrekt de over-
(H. Bernardus).

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, Zusters en
Familie, weent niet am mijn heengaan, ik ben geluk-
kig bij God en Moeder Maria, blj mijn geliefde Echt-
genote en alde Familieleden die mezijnvoorgegaan.
hier ziin geen traneén mear, want de H, Schrift ver-
zekert ons dat God z¢elt, als de goede Vader, de
tranen wegwist uit de ogen Tijner uitverkorenen.

Laten wa eikaar gedenken, en steunen door het al-
vermogend vertrouwvol gebed, tot'we allenweerom
verenigd zijn In het Vaderhuis der esuwige rust en
vreuade. 'k dank alien die mij verzorgd hebben in
St.-Franclﬂnus-!hIﬁmrd en het St.-Jozefinstituut.
Moge de Heer het hun ruim vergelden. Wk dank ook
alle Medebewoners in het SL&amimua-H.lstﬂmd
om hun belangstelling inmijn ziekta an hun gebeden,

Onze Lieve Vrouw, troosteres der bedrukten, bid
YOOr Ons.

Heer en Mevrouw Etienne VAN ACKER-DE PUYDT
en kinderen Gerrit, Erank, Ann, Kris en Lieve,

Heer en Mevrouw Erik VERSLUYS-VAN ACKER en
kinderen Anne-Marle, Geertrul en Els,

De famiiies VAN ACKER, VAN RENTERGHEM,
VAN HECKE en DE MITS

danken U voor uw gebeden en uw
blijken van kristelijke deelneming.

ilg. Bagratenisonderneming 1, Vervinckt, Sinldh';:le
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