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Het leven is een tocht doorheen de dagen
en naar Jezus' woord ten dienste staan

het is wel en wee van mensen dragen

en stervend leven als de korrels van graan.

.l.

Bid voor de ziel van
MEVROUW

Emma, Marie Van Acker

weduwe van de heer
Petrus NAUDTS en Joseph CLEMENT

geboren te Laarne 17 oktober 1895 en
godvruchtig overleden te Lokeren

12 januari 1982,

Gesterkt door het Ziekensakrament.

Lid Katholieke Bond van Gepensioneerden.

Zoals ze heeft geleefd, zo is ze van ons
heengegaan, eenvoudig en stil. Hoewel
klein van gestalte bleef ze in haar oude da-
gen kranig recht en moedig het leven aan-
kijken. Vanuit haar klein huisje zag ze de
wereld voorbijtrekken, jachtig en rumoerig.
Maar zij bleef rustig, vroom, tevreden.
Haar dagen waren gevuld met kleine zorgen
om eten en slapen in een warm gezellig en
net kamertje, met eenvoudige gebeden en
mijmeringen aan alles wat ze had meege-
maakt. Het vroege sterven van haar echtge-
noot en kinderen had weemoed in haar ge-

zicht getekend. Toch bleef ze kracht vin-
den om over alle zorgen heen gelukkig te
leven en anderen hoop te schenken.
Telkens ze thuis OLHeer ontving zorgde
zij ervoor dat alles klaar was voor zijn
komst en bleef in stil gebed met Hem ver-
bonden. Nu mag ze hopen op een eeuwig
ontmoeten met de Heer.

Dierbare familie, vooral U mijn kleindoch-
ter Marleen, ik wil U danken voor uw ge-
negenheid en goede zorgen. Vergeet me
niet, nu ik bij vader ben en bij al mijn dier-
baren die me zijn voorgegaan,

Goede buren, vrienden en verpleegster, ik
zeg U dank voor al uw hulp. Tot weer-
ziens in Gods Vaderhuis.

Maria, hulp der kristenen, bid voor ons.

De families VAN ACKER, NAUDTS,
CLEMENT, SEGHERS, DE MEYER,
HARLEM,

danken wvoor uw kristeliik medevoelen in de
rouw en voor uw gebeden.
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