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Heer, Uw zalige hulp heb ik verwacht en Uwe
gyeboden heb ik liefgehad. PS. 18.

1.
BID VOOR DE ZIEL

VAN

EMMANUEL VAN ACKER,

ECHTGENOOT VAN

MARIA-THERESIA CLAES,
geboren te Wynkel S Kruis den 23 Januari 1844 en
er godvruchtig overieden den 21 September 1927,

versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij is grestorven in eenen gezerenden ouderdom
die eene Kkroon van eer is, als zij op den weg der
gerechtigheid gevonden wordt, PROV,

Kosthaar in Gods oogen is de dood der recht.
vaardigen en gelukKkig zij die in den Heer stérven.

Hij was een goede christen, eenvoudig en recht-
schapen, verwiiderd van alle geveinsdheid en on-
recht .. ook was hij bemind van God en van de
menschen; zijne gedachtenis zal in zegen blijven.

In de dood verlaten wij alles; onze deugden en
poede werken alleen vergezellen ons. H. AMBR:

Beminde ECHTGENOOTE heb dank voor de ver-
klcefde zorgen waarmede gij mij op mijn stervens-
bed omringd hebt,

Lieve KINDEREN, dient getrouw den Heer: be-
droefd U met lijk dezen die geen hoop hebben.
De wereld i1s een ballingschap, het leven een
doortacht, de Hemel ons Vaderland, vergeel mij
niet in uwe gebeden gij vooral mijne Docnter, die
u gansch kebl toegewiid aan den dienst des Hee-
ren.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7). en7 quad.
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