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Wees bereid | Waat de dood komt
soms als een diel in de macht.

1.

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Oscar PONNET

Weduwnaar van Mevrouw
Maria Magdalkena DE COCK

Gchoren te Borsbeke op 26 december 189 ¢n
ET ﬁudvruchtig overleden op 13 mei 1990, Ge.
sterkt door de ziekenzalving in cxtremis.

Iet afsterven van iemand dic men bemint is
bedrocvend, maar wij weten door ons geloof dat
zij die voor God geleefd hebben door Hem naar
verdiensien beloond worden,

Hij was een goede vader, eenvoudig en werk-
zaam. Zijn lang leven verliep zonder opvallende
daden doch juist in zijn eenvoud was hij zo

oot. Met onverdroten arbeid en een gremzeloze
icfde heeflt hij zich ingezet voor hel welzijn
van zijn gezin.

Heer onze God, dankbaar om alles wat vader
voor ons bctekende bidden we : "God van lief-
de, Gij weet hoe gmot zijn liefde was voor ons.
Laat zijn goedheid tot ons spreken. Breng hem
nu over naar de plaats deor U bercid ¢n waar-
naar hij met goloof en vertrouwen heeft uitge-
en

Beminde kinderen, familie en vrienden, dank

van harte voor alles wat gij voor mij zijt ge-
weest en gedaan hebi. Uw genegen zorgen, voor-
al de laatste maanden zijn me stceds een sterke
steun gewecst. Moge God u zegenen. Tot wecr-
ziens in het Vaderhuis.

D. L. Vrouw, in deze Meimaand, wees ons
Heil.

Om uw aanwezigheid, uw gebed en medeleven
danken ; .

De lamilies

PONNET, DE COCK,
DE KOKER en TUYPENS.

Drukk. De Toren - Begr. J. De Cnck, Reascgcm:



