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"Hetgeluk is niet van deze wereld, de onmac
dood komt de sterke llefdebanden die ons sedert zo vele
jaren can malkander verbonden, verbreken.

BID VOOR DE ZIEL VAN

Renilde PONNET

echtgenote van

Jan-Baptiste VIDTS

geboren te Borsbeke den 20 Januarl 1874 en aldaar
godviuchtig overleden den 1 Me1 1951,
voorzien van de H. H. Sakramenten van de slervenden,
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Hoe plinliik valt ons deze zo haastige schelding. Zy
was, toch zo goed, zo zach|, zo vieedzaam, zo vriende-
lifk, zo plichtvervullend. lecereen had achting voor
haar omdat z1j wist zich zelven te vergeten om aan an-
deren te denken.

De weg des i{eren heelt zif gevelgd en aan haar kinde-
ren voorgehouden zondei er van af te witken. M et een
begeesterend besef van haar moedertaak heeft zyj haar
kinderen opgevoed met zorg en toewnding, haar echt-
genool bejegend met liefde, hoar huisgezin bestuurd
met whze waokzaamheid. Haar beloning zal niet uit-
blijven. .

De deur des Hemels staat open voor dezen die hun
petrouwen op Maria hebben gesteld, Maoria vergezel
de haar den eeisten dag der Melmaana ten Hemel,

Duurbare Echtgenoot, lange jaren hebben wi ver-
enigd samen de zorgen en lasten van ons huisgezin
verdeeld, Uns scheiding is maar tljdelyk eens worcen
wi opnieuw voor eeuw!g veranigd,

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Fomilielecen
hebt dank voor uw genegenheid en zorgen. Da Heer







