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Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Maar Gij, God, hebt mijn naam
eschreven in Uw hand,
ij zult mij bergen in Uw mededogen.
Laat mij nu levend wonen in Uw land,
Laat mij nu zien met nieuwe ogen I'*
(Kerklied)
1.

BLIJF IN UW GEBED GEDENKEN
DE HEER

Antoon LAMPENS

geboren te Gent op 20 mei 1954 en er
schielijk overleden op 5 mei 1931,

Heer onze God, nu het leven van Antoon zo
plots is afgebroken, bidden wij voor hem tot
U, Bron van alle troost en kracht. Zoals elke
mens heeft hij wegen gezocht naar het geluk
en heeft hi] getracht anderen gelukkig te
maken. Maar naar lichaam en geest heeft hij
vroegtijdig zware beproevingen moeten in-
kasseren. Als mensen begrijpen wij niet
waarom de éen zoveel meeér ellende moet
dragen dan de ander. Het levensiot van een
mens blijfft het groot geheim van Gods on-
doorgrondelijke Voorzienigheid. Pas wanneer
wij bi] God aankemen zullen wij ten volle
beseffen waarom alles zo moet gebeuren. Als
gelovige mensen weten wij dat God ons, on-
danks alles, nooit in de steek laat. Bemoe-
digend en troestvol is het woord van de
apostel St-Jan : , Voor Gods aanschijn zullen
wij ons hart geruststellen bij alles waar in het

ons vergordeelt, want God is groter dan ons
hart en Hij weet alles.

Daarom, Heer, leggen wij wvertrouwvol het
leven en de toekomst van Antoon in Uw
hand. Laat hem binnentreden in het land van
eeuwige rust, vrede en geluk, waarnaar hij
zo gezocht heeft. Gedenk al het goede dat
hij gedaan heeft en wis uit in Uw over-
vioedige barmhartigheid wat in hem, zoals in
elke mens, zwak en onvolkomen was.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,
arme zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen.

Dhr. en Mevr. A. LAMPENS-DE BELUL,
Arlette COCQUYT en Anita,

Raoul VAN BIGNOOT - Maria LAMPENS en
Martine,

Marleen LAMPENS,
De familias LAMPENS en DE BEUL,

danken allen die bkij de begrafenis
aanwezig waren of die op een andere
wijze hun deelneming betuigden om
hun gebed en hun medeleven,
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