Zulma Juliana Octavia Ponnet

Geboren op 03-09-1897 te Borsbeke
Overleden op 09-05-1920 te Borsbeke
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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~ Heden weze uwe plaats in vrede, enuwe woning
in het heilig Sion, Off. Def.

BID VOOR DE ZIELERUST

Yan

ZULMA-JULIANA-OCTAVIA PONNET

dochter van VICTOR en van

Maria Josepha Vettenberg,

geboren te Borsbeke den 3 September 1897 enaldaar
overleden den o Mei 1920, vonrzien van de Bacra-
menten der stervenden,

Zij was lid der Congregalie van O. L. Vryouw.

Heer, gij helit ons pantnomen deze dic ons 209
duurbaar was ; het offer dat Gij ons vraagt valt ons
bitter en hard. Het Geloof alleen kan ons troosien
in deze beproceving en ons doen zeggen: dat uwe
Wil geschiede.

Opdeze aarde is niels duurzaam : God mengelt
het geluk van hicr beneden met bitterheden, opdat
wij het hemelsch geluk zouden zoeken,

H. Franc Sal.

Ik heb kwellingen en prin gevonden, en den Naam
des Heeren aanroepen. 1k heb den mond niet geo-
pend om te klagen, alg de beproeving mij over-
kwam,

Gelukkig zijn 2ij, o Maria, diegaarneuwen Naam
verceren:zij zullen niet vreezen bij het naderen
der dood.+ . '

.

Vaartwel, dunrbareDuders, Broeders cn Zusters,
hebt dank voor uwe liefde en uwe zorgen ; eene zaak
vraag ik nog van u : bidt voor mij — En gij mijne
medezusters der Congregatie, weest mij ook gedach-
tig inuwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, weesmijne zaligheid.

R 1 P,

Druklk. ¢ De Volksstem s Anlst.







