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Bid voor de Ziel van zaliger

Mevrouw Ursula DE SMEDT

echtgenote van de Heer
Jozef VAN DEN DRIESSCHE ;

geboren te Haaltert de 28 oktober 1890 en god-
vruchtig overleden te Welle de 15 februari 1957,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Een van onze deugdzaamste moeders is heengegaan.
Heel het leven van deze brave en tedere moeder was
doordrongen van levendig geloof en diepe godsvrucht.
Men kon steeds naar haar wijzen als naar een van die
sterke vrouwen van het Evangelie met een stalen karak
ter voor het goede. maar met schatten van liefde en op-
offering voor haar gezin, Zij was een minarea van het
stille huizelijk leven met een stoere werkkracht immer
bezield met het geestelijk en tijdelijk welzijn van deze
die zij liefhad.

Weel heeft zij geleden: doch met volle onderwerping
aan "s Heren wil, heeft zij alles aanvaard en verdragen
wetende dat wij door veel lijden en beproevingen heen
het rijk des Heren moeten binnengaan; en dat de Heer
deze beproeft die Hij lief heeft en dat de beproevingen
van deze aarde enkel de doornen zijn die de rozen van
de hemelse onsterfelijkheid voorafgaan.

Mijn lieve echtgenoot en kinderen, hebt dank voor
uw goede en trouwe torgen. Laat mij nu in uw herin-
nering blijven voortleven opdat ik door uw gebed en
Gods barmbartigheid weldea de haven van vrede en
geluk moge binnenvaren.,

Beste familieleden en gij allen die mij kende en be-
minde, verleen mij de steun van uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U, (300 d. a.)
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De Heer Jozef VAN DEN DRIESSCHE,
D¢ Heer en Mevrouw
Edg. VAN DEN DRIESSCHE-VAN DER DOOD.

De familién DE SMEDT,
VAN DEN DRIESSCHE,
VAN DEN BRUELE,
D'HERDE,

zeer ontroerd door uw blijken
van deelneming DANKEN U
van harte.
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Uitgever Jos, Dre Troy, koster, Welle.




