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VWie zijn vader hoogacht
zal vreupde 2an zijn kinderen beleven
en als hij bidr,
wordt hij verhoord.
Wie zijn vader eer bewijst,
zal lang leven. ( Jezus Sirach 3,5)
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Echtgenoot van Mevrouw Lucia De Lausnay
Hij werd geboren te Overmere op 19 septembaer
1909. In ziin gebooreedorp ging hij de esuwipe
rust in op dinsdag 21 oktober 1986, Graag ont-

ving hij de H. S5alkramen ten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

De vierde juni 1986; in de mocie herfst van hun
leven vierden Adhemar en Lucia hun gouden
bruilofc. Op de schaal die ze toen kregen staan de
woorden: ,, Lucia- Adhemar: 1936- 1986, Hoe
schoon zijt ge, herinnering, gebleven, al die ja-
ren... lkwil U, in een gouden schrijn van liefde,
nog bewaren . . . ". Inderdaad, wij zullen
Adhemar niet vergeten. Hij was een oprecht
man. Hij was vrolijk en levensiustig. Hij was
trouw aan zijn grond, trouw aan het erf waar hij
geboren en ... gestorven is. Daar heeft hiyj als
boer gewerkt - samen met zijn Torgrame yvrouw.
Hij leefde daar graag met haar. Daar heeft hij
liefdevel gewerkt voor ziin vijf kinderen. Zijn
negen kleinkinderen [agen hem zeer nauw aan
het hart.

Een slepende ziekte trof hem ... die heeft hij
zonder klagen of morren aanvaard. Hij bleef altijd
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kontent en optimist zelfs tot het laatste uur dat
hij leefde.

Dierbare echtgenote, dank voor het rijkgevulde
leven dat we samen 50 jaar mochten delen. Ik
had nog zo graag bij U gebleven. .. Dank voor
de toegewijde zorg die ik mocht beleven tijdens
mijn ziekce.

Beste kinderen en kleinkinderen. U waart mijn
oogappel - mijn levensdreom. Bewaar mijn scho-
ne tradities die ik U leerde - Leef nog samen ge-
lukkig - Draag veel zorg voor Uw moeder.

Dank aan allen die mij een bezoek brachten =n
mijn pijn verlichtten tijdens mijn ziekte,

Algoede Vader in de hamel.

Wij willen U bedanken.

Yoor deze man.

Voor deze boer.

Voor deze vader,

Hij heefr eerlijk en blijgezind geleefd.
Met een eenvoudig geloofin U,

Laat hem nu rusten in Uw blijheid
met allen die hem dierkaar zijn.

De families Schepens, De Lausnay, Verbeken,
Mauts en Pauwels danken U voor de blijken
van deelneming.
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