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Ik heb gewerkt, niet voor mij alleen, maar voor
allen die zoeken onderricht te worden.

Beel, XXXIII. 18.

+
Bid voor de ziel van

Mijnheer Honoré Theophiel Staes,
3 : echtgenoot van Mevrouw
Mawria Victoria Westelinck,
Rustend Onderwijzer,
Hoofdman van St-Franciscus -Xawverius' genooi-
schap ; lid van den Kerkraad en van al de godvruch-
. fige genoolschappen.
My was werkoeam in ket lager onderwils van 1879
tol 1915 en was gedurende 49 jaar Neester deyr
: Zondagschool.

Geboren te Reninghelst (W. VL), den 14 Augustus
1857, stierf hij te Zele den 19 Juli 1928, in stichtende
Ee‘welens van godsvruent en christelijke gelaten-

eid, gesterkt door de laatste HH Sacramenten.
s

Mynheer Honoré, — 2006 noemde hem eerhiedig
al wie hem kende — was een voorbeeldig man
eenvoudig en oprecht, die zijnen Heer en God liel’f
had en Hem in alles zocht te bhehagen.

Zijn heilige bediening bij de schooljrugd was al-
tijd een overvloedig uitdeelen van wijze lessen
en zalige vermaningen: het woord dat hij sprak
en schreef was voeusel voor de ziel, en 't was hem
tot een leveusdoel geworden: aan anderen dienst
te bewijzen, en aan armen en weezen het liefst en
het meest. Daarom leeft hij voort in de gedachten.
van het volk dat zijn lof zal verkondigen en hem
dankhaar zal gedenken in gebed en H. Communie.

Zoo zijn gansche leven was, 200 was zijn dood
kostbaar in Gods oogen. — 't Was voer hem een
laatste, en allergrootste gunst, en 't blijve, voor
zijn bloedverwanten de zoetste troost. - :

Op zijn sterfbed mocht hij in waarheid zeggen :
Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn levenstaalk.
vervuld.. “En nu, Heer, doe met mij naar Jrwesn
» Wil, en gebied dat mijn geest in vrede ontvangen
» worde. ., Tob. III. 6.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen op u.
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