Florent Schepens

Geboren op 12-12-1920 te Zele

Overleden op 24-04-1993 te Antwerpen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

_I_

Dankbaar gedenken wij 't Is goed in "t eigen hert te kijken
nog even voor het slapen gaan

De Heer of ik van dageraad tot avond
Florent SCHEPENS geen enkel hert heb zeer gedaan:
Echigenoot van mevrouw Of ik geen ogen heb doen schreien,
Maria HUYBRECHTS geen weemoed op een wezen lei:

of ik aan liefdeloze mensen

geboren te Zele op 12 december 1920 en ceniwaordeke van lletdsyzei

na een pijnlijke ziekte overleden te

En vind ik, in het huis mijns herten
dat ik één droefenis genas,

dat ik in mijn armen heb gewonden
rondom één hoofd, dat eenzaam was,

Antwerpen in het A. Ziekenhuis Middelheim
op 24 april 1993,

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
die goedheid lijk een avond-zoen.
De familie dankt U voor uw gebed en uw blij- 't Is goed in "t eigen hert te kijken
ken van medeleven. en zo z'n ogen toe te doen.
Een bijzondere dank aan de dokters en het ver-
plegend personeel van het Middelheimzieken-
huis voor de goede verzorging.
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