Achiel Laurent De Moor

Geboren op 10-08-1910 te Westrem
Overleden op 29-03-1977 te Aalst
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LAls de graankorrel niet in de sarde wvalt, blijft
hij alleen, maar, als hi] sterft, brengt hi] wveel
vrucht voort 1"

T

VROOM AANDENKEMN AAN
DE HEER

Achiel, Laurent DE MOOR

echtgencot van Mevrouw
Sidonie Odile VAN DE WIELE

geboren te Westrem op 10 augustus 1910 en
godvruchtig overleden te Aalst (Hospitaal)
op 29 maart 1977,
gesterkt door de M. Sekramenten der zieken.

Lid ven de Kristelijke bond der gepensioneerden
oudstrijders 1940-1945
en de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus,

Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zi] kwamen
langs de straten wvan lijden.

Lijden is onafwendbaar in het leven, want het
is teken wan liefde : . niemand heeft groters
wvoor zijn wvrienden, dan hi] die er zijn

n voor geeft™ zegt Jezus,

Jeen offers zonder wruchten,
geen vruchten zonder offers ™

Het offer van Vaders leven zal ook nu vruchten
dragen,
Waar wi] ons voor deze vastentijd voorbereicen

op het feest van de verrijzenis, is voor Vader

het grote moment van de definitieve ontmoeti
met de Vader aangebroken, e

Dierbare echigenote, mijn heengaan betekent
voor U een Iware slog, maar uw geloof zegt U
dat dit heengaan geen definitief afscheid is:
onze liefde is sterker dan de dood.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank u
voor uw genegenheid, rorgt ervoor dat moeder
zich niet eenzaam woelt, blijft van haar en van
mekassr houden...

Dierbare hgmilhlndn, vrienden en It;‘nn;'nmi:
w thie heeft me deupd gedaan, blij
indu:min uw dagelijkse glhndmn e,

De families DE MOOR, VAN DE WIELE,
DE FRENNE en HEYNDRICKX

danken U voor de blijken van
medeleven hun betoond.

UVitg. R. Frangois, Oordegem.



