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Treur nist; ik zal van julie houden

over dit leven heen

want de liefde vindt men In de ziel

en de ziel is onsterfelijk. (Peére Lacordaire]

.I.

Dankbaar om wat hij voor ons betekende, bidden
wij voor

DE HEER

Albert Camiel DE MOOR

echtgenoot van Mevrouw

Rachella DE MEYER

geboren te Westrem op B mei 1916 en er thuis in
de Heer ontslapen op 21 mel 1992, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken.

Oudstrijder, krijgsgevangene 1940.45
Lid van de N.5.B. Oordegem

De families DE MOOR, DE MEYER,
VAM GAEVER en LEMEIRE

danken U voor uw gebeden en blijken van
deelneming in hun rouw.
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Vader, je benil er niet meer.

Allean God weet hoeveel je geleden hebt, maan-
denlang. Het was pijnlijk om wvader zo te zien af-
takelen, want wi stonden machteloos. Maar hi|
was gelukkig omdat hij thuis mocht blijven, om-
geven door de liefdevolle toewijding en zorgen
van zijn echtgenote en kinderen.

Van jongsaf heeft hi] zich ingezet voor zijn fami-
lie want als kind verloor hij zijn vader en werd
op hem gerekend in het gezin om de boerderij
verder ta zetten.

In dat kristelilke gezin leerde hij bidden en wer-
ken. Dat heeft hij gans zijn leven meegedragen
en doorgegeven. Zo leefde vader ook verbonden
met de natuur.

Samen met zijn echigenote zorgde hij dag en nacht
voor het welzijn van zijn gezin, samen deelden
zg lief en leed.

Toen de kleinkinderen kwamen, was je dolgeluk-
kig. Miets was je teveel. Samen met moeder zorgde
je voor hen die serste jaren, met veel liefde en
genegenheid.

Vader, wij zullen Je metz'n allen heel erg missen,
maar de vele goede herinneringen en het geloof
In onze llefdevolle God zullen ons verder dragen
in de tijd, vol hoop uitziend naar Gods esuwige
vreugde en vrede,

Lieve echtgenote, kindaren, kleinkinderen, familie
en allen die mij zo nabi] waren, dank ik voor de
toewljding, bezorgdheid en liefde. Blijf verder voor
elkaar zorg dragen.

. Laat geloof en gebed de band zijn die ons verder

samenhoudt.



