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Onze trouwe God,

de God van alle leven
houdt in zijn hart en in zijn hand,
in de dood

en over de dood heen

onze dierbare

Alida DE MOOR

weduwe van Theodule JANSSENS

God schonk haar de gave van het leven te
Zonnegem op 4 april 1910,

God riep haar tot zich terug te Aalst,

waar zij opgenomen was in het

O.L Vrouwziekenhuis, op 15 april 1993.
Zij werd gesterkt door de H. Ziekenzalving

en de Pauselijke zegen.

In de uitvaartliturgie, die wij samen vierden in
de Sint-Stefaankerk te Zonnegem op 21 april,
hebben wij samen gebeden opdat God zou
vergeven en vergeten wat aan haar leven
ontbrak en zou belonen al het goede dat zjj
mocht verrichten.

De familie dankt U oprecht voor uw deeineming
in haar rouw en verdriet, en drukt de hoop uit dat
gij Alida zoudt blijven gedenken in uw gebed.

Bij de dood van onze moeder
is er vreugde en droefheid,
rouw en dankbaarheid.

Vreugde,
omdat wij zulk een moeder hadden.

Droefheid,

omdat haar ietwat onverwacht einde
ons loont

hoe wij haar elke dag zullen missen.

Dankbaarheid,
omdat zij ons opvoedde in dienstbaarheid
en ware verbondenheid met elkaar.

Dank U, moeder, grooimoeder,
om uw eenvoudig voorbeeld en mooi leven.

God, bewaar haar in uwe en onze liefde.
de familie
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