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Inde vrede van Krisius
K
I
BID VOOR DE ZIEL

VAN MEJNIEEER

ALFONS STAESSENS

WEDUWNAAR VAN MEVROLW

AMELIA-JOSEPHINA BOLLAERT

geboren te Sinaal, de 3r December . . . . 186y
en godvruchtig overleden te St-Wiklaas,
de 5 October 1gdz

Verstarkd door oe AT Sucravienien dey sfeyvenden

Met kristelijke berusting en vrome moed heeft de
dierbare afgestorvene het kruis aunvaard van zijn
piinlijke ziekte. En toen hetuur van scheiden naderde,
vreesde of huiverde hij niet voor de dood, maar wel-
gemoed en vol vertrouwen ging hij ten hemel,

Dierbare kinderen, van harte dank ik U voor Uw
liefdevolle toewijding tijdens mijo ziekte., Bliift altijd
verenigd en helpt elkaar waar het kan, Samen met
moeder blijf ik voor U zorgen van hierboven.

Aanvaard, Heer, de ziel van Uw dienaar in het ge-
zelschap van Uw beiligen en uitverkorenen en stort
Uw barmbartigheid over hen uit.

Vader, in U'w handen beveel ik mijn geest,

Re 1. B

Om Uw innige deelneming
in rouw en gebed, danken
van harte de familién:

Staessens en Bollaert.




